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OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst, het
lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

Bemoediging

voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de HEER
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Drempelgebed

aanvangslied: 283 In de veelheid van geluiden



AANROEPING
groet
voorg. De HEER zij met u
gem. VREDEZIJMETU
gebed om ontferming met aansluitend lied 301K

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

glorialied: 103 c: 1 en 2, Loof de Koning heel mijn wezen

RONDOM HET WOORD

we zingen het lied Licht van Pasen (beamer)

gebed bij de opening van de Bijbel

1e Schriftlezing: Psalm 23, vertaling Naardense Bijbel

lied: 142:1,2,3en4

2e Schriftlezing: Marcus 10: 43 t/m 52, vertaling Naardense Bijbel

Zo kwamen zij naar Jericho. En toen hij verderging vanuit Jericho, met
zijn leerlingen en met een aanzienlijke menigte, zat daar langs de weg
de zoon van Timels, Bartimeds, een blinde bedelaar. Toen hij hoorde
dat Jezus, de Nazarener, voorbij kwam, begon hij te schreeuwen en
zei: 'Zoon van David, Jezus, erbarm u over mij'. Veel mensen spraken
hem streng toe, dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te
harder: 'Zoon van David, erbarm u over mij'.

Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem'. Toen riepen zij de blinde en
zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept je'. Hij wierp zijn
mantel af, sprong op en kwam bij Jezus. Jezus zei tegen hem: 'Wat



zou je willen, dat ik voor je deed?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni
(mijn meester), maak dat ik weer kan zien'. Jezus zei tegen hem: 'Ga
heen, je vertrouwen heeft je gered'. En meteen kon hij weer zien en
volgde hem op zijn weg.

lied: 142:5,6en7

verkondiging

meditatieve muziek

lied: 1001, De wijze woorden en het groot vertoon
GAVEN EN GEBEDEN

collectes

dankgebed en voorbeden
stil gebed

Onze Vader

slotlied: 691, De Geest van God waait als een wind

wegzending en zegen (een keer Amen).



